
 
 

Wintersport 
                         7 – 13 januari 

 
 

 
 
 
 

HOTEL WALDHORN IN Jungholz, Oostenrijk 
      
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
GRAAG STELLEN WIJ ALLE SPORTIEVELINGEN EVEN VOOR, DE VAKANTIEGANGERS: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  SJOERD 

 MIRIAM    RUBEN    JOHN F 

SANDRA INGRID      HIJ 

 REINIER     JELLE 

 HIJOOK   

   BERRY    FRISO     TOM 

  NANCY 
A 

   KEVIN 

  BIANCO    HIJOOK 

MITCHELL    COEN     NEEL 



 
 
EN HET REISBEGELEIDERSTEAM: 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dag 1 – ZATERDAG 7 JANUARI  
 
De reis begon vanuit Amsterdam, waar het grootste deel van de groep opstapte.  
In Arnhem werd de laatste groep opgehaald en even tijd gemaakt voor een korte 
stop; even kennismaking met elkaar en tijd voor koffie/thee en een koekje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIRANDA 

NATASHA LENNAERT 



 
 
Met 3 busjes werd de reis voortgezet. Op naar Jungholz in Oostenrijk. De stemming was 
uitstekend. In 2 busjes werd er gekletst, veel geslapen en muziek geluisterd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
In één busje schalde de muziek luid door de boxen. Friso en Coen waren de hoofd DJ’s, die de meest 
uiteenlopende muziekstijlen lieten horen; van hardcore tot Nederlandstalig, een echt feestje. En als echte DJ’s 
draaiden ze allerlei verzoeknummers. De hit 
‘Joost is anders geaard’ was wel één van de favorieten. Hoe kan het ook anders in een  
busje waarbij Joost de chauffeur was. 
Maar wat er ook gebeurde in hetzelfde busje?! Werd daar nu gerookt?! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

 
 
 



 
 
Na enkele stops en een voorspoedige reis kwamen we op tijd voor het diner aan. Er werd 
volop genoten van het uitgebreide buffet. De trek was zo groot dat er geen tijd was om het  
eten op de foto te zetten. Maar gelukkig lukte dat nog wel van het heerlijke toetje. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De kamers werden na het eten verdeeld en ingericht en er werd geproost op een gezellige vakantie samen! 
Om 23 uur ging het licht uit en onze ogen dicht. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Dag 2 – ZONDAG 8 JANUARI 
 
Het eerste wat de meesten van ons deden, nadat ze opgestaan waren was uit het raam  
kijken of er sneeuw bij was gevallen. Want op dat beetje sneeuw dat er nu lag, kon niet  
geskied, gesneeuwd en al helemaal niet gelanglauft worden. Helaas….., geen extra sneeuw.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Maar een heerlijk ontbijtbuffet en de uitleg over de plannen van deze dag zorgen voor 
een goed begin van onze dag. We hebben er zin in! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Geen sneeuw? Dan houden we toch een speurtocht met leuke vragen? 
Joost en Miranda zetten de speurtocht uit, terwijl de rest rustig kon natafelen en iedereen even tijd 
voor zichzelf had. In  5 groepen begonnen we de  wandeling, op zoek naar oranje vlaggetjes met vragen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

   
 
 
 
 



 
 

EN DAN DE VRAAG: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN HET ANTWOORD MOEST IN HET HOTEL GECHECKT WORDEN EN IS………..     

JELLE MET 1.90 M. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En dan is er KOFFIE, THEE OF EEN DRANKJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Na het meten van de langste van de groep en een spannende tussenstand - het ging tussen de groep van  
Joost en Sjoerd, moest er nog 1 bonusvraag beantwoord worden en die was: hoeveel treden heeft de trap  
die wij onderweg beklommen hebben? Wie had er goed opgelet of kon het beste gokken?! En de winnaar  
was de groep van Friso, Sandra, Bianco, Reinier en Joost. Zij wonnen een toetje en waren zo sportief om het 
met de hele groep te delen. Dit is echt SAMEN VAKANTIE maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
’s avonds nog ff een frisse neus, maar waar is Sandra nou?! 



 
 

Dag 3 – MAANDAG 9 januari  
Nog steeds geen sneeuw. Joost en Sjoerd zijn op pad of er toch in het gebied geskied kan worden, helaas.  
Dus over naar plan B. We gaan op avontuur.  
We gaan over een hangbrug, Highline 179 in het dorp Reutte. De brug is 114 m hoog en 406 meter lang en  
verbindt de ruïne van kasteel Ehrenberg met Fort Claudia. Wie doet er mee?! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

                                  EN DAAR GAAN WE                                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

                                  MET Z’N ALLEN! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                    WE DID IT!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
En na dit spannnende avontuur, waar zelfs diegenen die hoogtevrees hadden  de hangbrug over zijn       
gegaan, was het tijd voor ontspanning en een warme lunch met heerlijke Kaiserschmarrn met  
appelmoes, pizza, soep, friet, een broodje of waar je maar zin in had. Daarna nog even met z’n allen 
met de kabelbaan naar boven, in de sneeuw genieten van een mooi uitzicht. Wat een gave dag! 

 
 



 
 

Dag 4 – DINSDAG 10 januari. 
 
EINDELIJK!!! HET SNEEUWT. We worden wakker in een witte wereld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Joost en Sjoerd zijn vroeg op pad gegaan om te kijken er geskied,  
gesnowboard en gelanglauft kan worden. We wachten in spanning af.  
En dan komt het slechte nieuws: 

alle liften in ons skigebied blijven de hele dag dicht      

EN DIT VINDEN WIJ ERVAN: 

 

 

                                                                                                      OP NAAR PLAN B 

 

  

 

 



 
 

 EN HUP, NAAR BUITEN DE SNEEUW IN VOOR WIE DAAR ZIN IN HEEFT. 
 Sneeuwballen gooien, 3 punten voor de bovenste plank, 2 voor de middelste en 1 voor de onderste en 
 Miranda 10 punten, gooien maar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

EN DAN MET Z’N ALLEN GEZELLIG GENIETEN VAN EEN HEERLIJKE WARME LUNCH. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
  
 
 

 
  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dag 5 – WOENSDAG 11 JANUARI  
 
 

Vandaag is het eindelijk zover, de snowboarders  

en skiërs gaan de pistes af! Helaas voor de 

langlaufers ligt er te weinig sneeuw. Maar niet 

getreurd; we gaan met de langlaufgroep een 

lekkere sneeuwwandeling maken, gaan winkelen 

in het knusse Oberstdorf en trakteren onszelf op 

een heerlijk drankje mét Apfelstrudel. 

De andere groep smullen van een lekkere lunch 

boven op de berg. Zo hebben we allemaal een 

heerlijke sportieve en gezellige dag. 

 

 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dag 6 – DONDERDAG 12 JANUARI 
 
We beginnen gezamenlijk in een gave après skitent met een drankje en heerlijke Apfelstrudel, Apfelkuchen of 

iets lekkers naar keuze. Daarna  zoeken de skiërs en snowboarders het 

hogerop omdat er beneden te weinig sneeuw ligt. Dit betekent alleen rode en zwarte pistes.    De rest kiest 

ook voor een sportieve uitdaging: Rodelen. Samen sluiten we deze laatste vakantiedag af met een gezellige 

après ski. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 
 

De laatste avond: 
Nadat de koffers gepakt waren en het eten op was, werd IEDEREEN bedankt met een medaille omdat we blij 
waren dat iedereen er BIJ was en we er met elkaar een fantastische vakantieweek van hebben gemaakt. En  
ook de reisbegeleider werden bedankt en verrast met een lief cadeautje. Heel aardig en dank je wel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              



 
 

                                             TIJD VOOR EEN LAATSTE TOOST!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Dag 7 – VRIJDAG 13 JANUARI 
 

Na een goed ontbijt, broodjes voor onderweg, begonnen we om 9 uur aan de terugreis. Ook deze verliep 

voorspoedig. Na een laatste stop bij Mac Donalds namen we afscheid van elkaar en reden 2 busjes door  

naar Amsterdam 

We waren voor 19 uur in Arnhem, waar we met koffie/thee en heerlijke koeken hartelijk werden  

ontvangen door Karin, Daphne en Linda. En zo kwam er een einde aan een fantastische vakantieweek.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 


